Protestantse Gemeente Rijswijk - Nieuwe Kerk
Donderdag 14 mei 2026, Hemelvaartsdag

Voorgangers: Koos van Helden (ouderling)
(KerkTeam) Leendert Verzijden (diaken)

Cantor-organist: Philip Meijer

Liturgische kleur: wit

Protestantse Kerk

VOORBEREIDING
Orgel: preludium

Mededelingen door de ouderling van dienst
Stilte
De kaarsen worden aangestoken door de diaken

De ouderling spreekt de tekst: Licht, brand in ons, richt ons op uit de dood.
Dat wij weten: Christus is opgestaan.

Intochtslied 217: 1 t/m 5 - De dag gaat open voor het woord des Heren

Groet en bemoediging

\ Genade en vrede zij u van God de Vader,
van Christus zijn zoon en van de Heilige Geest.
Amen

Onze hulp is de naam van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.

die trouw is tot in eeuwigheid

en het werk van zijn handen niet loslaat.
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Drempelgebed

: O God, keer U om naar ons toe
en laat ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
en geef ons Uw heil.
O Heer! - Hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:
Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind-aan-huis kan zijn in Uw
geheimen en in Uw heiligdom, door Hem, die onze Meester is,
Jezus Messias.
Amen

Lied 662: 1 t/m 4 - Heer, komt in deze tijd

De gemeente gaat zitten
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Heer ont - ferm U.



Glorialied 103c: 1, 2 en 5 - Loof de koning, heel mijn wezen

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Handelingen 1: 1-14
Lied 666: 1 en 2 - De Heer is opgetogen
Uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelmeditatie
Lied 665: 1 t/m 5 - Om Christus’ wil zijn wij verblijd
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

- toelichting door diaken
- inzameling in collectezakken (of digitaal) en zendingsbussen bij de uitgang

Gebed over de gaven
Slotlied 867: 1 en 2 - Loof overal, loof al wat adem heeft
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Orgel: postludium



