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VOORBEREIDING 

  
Orgelmuziek 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst.    
 
Stilte 
  
De kaarsen worden aangestoken door de diaken:  
 
De ouderling spreekt de tekst:  

 
Licht, brand in ons, richt ons op uit de dood, 
Want wij weten: Christus is opgestaan. 

 
Intochtslied (staande): Psalm 100:1, 2 Juich Gode toe  
 
Groet en bemoediging  
V: Onze hulp en onze verwachting 
A: is van God onze Heer. 
V: Hij die alles maakte, 
A: laat niet los wat Hij begon. 
 
V: Genade en vrede 
    van God de Vader,  
    door Jezus Zijn Zoon, Immanuël,  
     Hij woont met Zijn Geest in ons. 
A: Amen. 
 
v: O God, keer U om naar ons toe 
A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
A: En geef ons Uw Heil 
V: O Heer, hoor ons gebed,  
A: En laat ons geroep tot U komen  
V: Neem Gij ons leven bij de hand 
en reinig ons van ongerechtigheid 
… 
V: Heilig ons hart, Goede God,  
A: zodat wij kind-aan-huis kunnen zijn 
V: in uw geheimen en in uw heiligdom 
a: Door de Opgestane, Jezus Messias.  
Amen.  



 

 

 
Lied: Psalm 100: 3 
 
De gemeente gaat zitten 
 
kyriegebed afgesloten met 

 
 
 
Glorialied 672:1,6 Kom laat ons deze dag 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Koffermoment 
 
Kinderlied Weet je dat je een parel bent (Hemelhoog 417) 
 
Bijbellezing Hebreeën 6:9-20 
 
Acclamatie gesproken: 

 Zalig die het woord horen en in hun hart bewaren 
Allen: Lof zij Christus 

 
Lied  “Uit vuur en ijzer”   (zie hieronder) 
 Tekst:   Huub Oosterhuis   

Muziek: Poolse volksmelodie 



 

 

 
 

2. Om water voor de zee te zijn 
 om anderman een woord te zijn  
 om niemand weet hoe groot en klein  
 gezocht gekend verloren. 
 om avond- en morgenland  
 om hier te zijn en overkant  
 om hand in een andre hand  
 om niet te zijn verloren. 
 

3. Om oud en wijd als licht te zijn 
 om lippen water dorst te zijn  
 om alles en om niets te zijn  



 

 

 gaat iemand tot een ander. 
 Naar verte die niemand weet  
 door vuur dat mensen samensmeedt  
 om leven in lief en leed  
 gaan mensen tot elkander. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
Lied 891 Heer, ik kom bij U.  
 
Naar voren vragen van Alpha-leiding:  
 
Zegenbede voor hen en hun werk. 
 
Gemeente zingt: Vrede wens ik je toe.  
 

 
 
Alpha-team gaat zitten. 
 
Sifra roept naar voren: Mariska Nijdam- Kraan, Anneke van Exel en Nelly Vos 
 
Herinnering noodzaak ambtsdragers 
 
 
GELOFTE & BEVESTIGING 
V: Geliefden, jullie worden nu geroepen tot het ambt van diaken in 

deze gemeente: 
Geloven jullie dat jullie in jullie verkiezing door deze gemeente door 
God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

 
Aanvaarden jullie het Woord van God als enige regel van het geloof 
en willen jullie je verzetten tegen alles wat daarmee in strijd is? 



 

 

 
Beloven jullie je ambt waardig en trouw te bedienen,  
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op 
jullie pad brengt, 

 
Beloven jullie geheim te houden wat jullie in vertrouwen te horen 
krijgen, 
en beloven jullie jullie taak te vervullen overeenkomstig de orde van 
onze kerk? 

 
Wat is daarop jouw antwoord, Johanna Elizabeth van Exel,  
D: Ja, daartoe helpe mij God 
Mariska Nijdam-Kraan,  
D: Ja, daartoe helpe mij God 
Neeltje Vos de Vries, 
D: Ja, daartoe helpe mij God 
  
Zegen voor de drie diakenen 
 
V:  (De ambtsdragers keren zich tot de gemeente.)  

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen.  
Wilt u hen in uw midden ontvangen 
en hen hooghouden in hun ambt? 

A: Ja, dat willen wij van harte! (applaus!) 
V:  Dan zingen wij voor hen het zegenlied. Dat doen we staande.  
 
(Staand) Zegenlied Lied 416:1 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Dankgebed en voorbeden, stil, gebed, Onze Vader 
 
kinderen komen terug 
 
Inzameling van de gaven 

- Toelichting 
- Dankgebed bij de gaven 

 
Slotlied, allen:  Lied 425 
 
Zegen 
Allen:  

 
 
Orgelmuziek 


