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DE DRIE DAGEN VAN PASEN 
 

Paasnachtviering 
Nieuwe Kerk 
04 april 2026 

 
Sifra Baayen (voorganger), Philip Meijer (cantor-organist), m.m.v. Cantorij NK 
Rust bij binnenkomst, geen muziek vooraf, geen klokgelui 
 

 DE LOF VAN HET LICHT   
 

Lied:​​ NLB 594  Wachters op de morgen ► door de Cantorij 
 

De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen (aanwezigen gaan staan) 
 

Solo: diaken. Allen herhalen steeds wat de diaken zong. 

 
Diaken: Christus het Licht der wereld. Halleluja! 
 

Kerkelijke attributen worden achter de Paaskaars binnengedragen  
(iedere drager heeft ook een kaarsje) 
 

We geven het licht van de paaskaars aan elkaar door tijdens het zingen van: 
Lied:​​ NLB 598​ Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft 
 

Begeleidende woorden voorganger 
  

We doven onze kaarsen, de zaallichten gaan aan en we gaan zitten. 
 

 HET VERHAAL VAN GOD EN MENSEN   
 

Ouderling van dienst leidt in​ ​ Lezing: Genesis 1:1-2:3 De schepping 
Lied:​​ NLB 154b: 1 en 8  ​ Heel de schepping prijs de Heer 
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Ouderling van dienst leidt in​ ​ Lezing: Exodus 14: 5-31 De uittocht 
Lied:​​ NLB 605: 1 en 2 ​ De toekomst is al gaande 
  

Ouderling van dienst leidt in​ ​ Lezing: Jesaja 54:4-14 Eerherstel voor vrouwe 
Lied:​ ​ NLB 610: 1 en 4  ​ Zo dor en doods​ ​ ​ ​ \_ 
Jeruzalem 
Ouderling van dienst leidt in​ ​ Lezing Ezechiel 36:23-28 
Lied:​​ NLB 350: 1,2,3,7 ​ Het water van de grote vloed  ► Vs.2 Cantorij 
  

Overweging 
  

Lied: ​​ NLB 158b ​ ​ Een schoot van ontferming 
 

 ONZE DOORTOCHT  – het gedenken van onze doop 
 

Ouderling van dienst leidt in​ ​ Water wordt in het doopvont gegoten 
Woorden over het water:  
Water dat dorst verdrijft, water dat reinigt, water dat leven bedreigt.  
Water van de doop dat ons eraan herinnert wie we zijn: kinderen van God 
  

Belijden wij dan ons geloof en gedenken onze doop (aanwezigen gaan staan): 
Voorganger:  
- Ik geloof dat de Eeuwige onze God is, God over de Goden, vader van zijn volk, 
   een schoot van ontferming voor mensen en Schepper van hemel en aarde 
- Ik geloof dat zijn koningschap ons nabij gekomen is door Jezus Messias, die 
   gestorven is en leeft. 
- Ik geloof in de Geest van God die stad en land bezielt en al wie dood is weer 
   tot leven roept. 
- Gered uit het water. Gered uit de dood. In Christus Jezus zijn we een  
   nieuwe schepping.  
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
  

Lied:  NLB 780: 1,2,5  In de schoot van mijn moeder geweven ► Vs.2 Cantorij 
Ter info: Laatste zin vers.1 vervangen: “gaf Jouw liefde al vorm aan mijn leven”. 
 

 DE OPSTANDING   
 

Ouderling van dienst leidt in​ ​ Lezing: Matteus 28:1-10 
Lied:  NLB 617: 1,2 en 18​ ​ De Heer is waarlijk opgestaan 
  

Dankgebed en voorbeden 
  

Slotlied: ​ NLB 637: 1 en 3 ​ O vlam van Pasen, steek ons aan 
  

Zegen, allen: Amen 
  

Orgelspel 
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