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Voorganger: ds. Sifra Baayen 
cantor-organist: Philip Meijer. 
Medewerking wordt verleend door de Cantorij Nieuwe Kerk 
 

VOORBEREIDING 
 

De klok wordt geluid   
 
Welkom door ouderling 
 
Stilte  
 
De Tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars 
De ouderling spreekt daarbij: 

“Die het licht hebt geroepen, open onze ogen.  
Die een nieuwe dag schept, adem ons uw Geest. 
Die ons liefheeft, zegen ons, deze dag.” 

 
Cantorij  Ich will hier bei dir stehen BWV 244, J.S. Bach 
 
Allen gaan staan  
 

Votum, vredegroet en bemoediging   
p: Genade zij met u en vrede 
a: Zoals de wereld die ons niet geven kan 
p: Vrede van Hem die is 
a: die was en die komt 
p: Vrede van Jezus Christus, gezicht van de Vader 
a: eerstgeborene der doden  
p: en overste van de koningen der aarde.  
a: Amen.  
 
Eerste Psalm 
Lied 67: 1 God zij ons gunstig en genadig 
 
Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed 
Glorialied  Lied 150: 1, 2 Loof God, loof Hem overal 
 

 



DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed voor Witte Donderdag 
 
Eerste lezing  Exodus 12, 15-20  
 
Lied   Lied 395:1, 3, 4 Op de avond, toen de uittocht 

 
Tweede lezing Johannes 13, 1-15  

‘De voetwassing’ 
 

Lied van de voetwassing:    Lied 569: 1 t/m 4 Toen Jezus wist 
 
Overweging 

 
Lied   Lied 263:2, 3 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht 

 
DIENST VAN GEBED 

 
Voorbeden en stil gebed 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 

Diakenen: Gereed maken van de Tafel 
 

Nodiging 
 
Tafelgebed 
‘Gij die weet wat in mensen omgaat’   Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Terwijl we zingen: Lied 568a Ubi Caritas 

 
Dankgebed 

 
Slotlied Lied 905:1 Wie zich door God alleen laat leiden 
 
Avondgebed 
 

 
Een lege, stille kerk… 
Paaskaars, Bijbel, Tafelkaarsen en kleden, bloemen, avondmaalsgerei e.d. worden 
de kerk uitgedragen – als uitdrukking van Christus’ gang naar de Olijfberg – om 
ruimte te maken voor de viering van de Goede Vrijdag. 
Wij verlaten de kerk in alle rust 


