OUDE KERK RIDSWIJK

Team van pastores in Rijswijk:

ds. Sifra Baayen, sifrabaayen@pgrijswijk.nl

Maaike Bal-Plomp, pastor
maaikebal@pgrijswijk.nl

Zondag 29 maart om 10.00 uur

Palmzondag
Voorganger: pastor Maaike Bal
Inzameling van gaven Cantor-organist: Henny Heikens
Via bankrekening NL90 INGB 0669 4102 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk Er is zowel créche als kindernevendienst
Informatie

Voor telefoonnummers en meer informatie:
zie het Kerkblad (onder ‘pastorale secties’)
en www.pgrijswijk.nl

Van Binnenuit
Het programma en de folder van Van Binnenuit
vindt u op www.pgrijswijk.nl onder ‘activiteiten’
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mailto:maaikebal@pgrijswijk.nl

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied (staande): Lied 906: 1, 7 en 8 ‘God is tegenwoordig’
Bemoediging en groet:
v. Onze hulp is de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van Zijn handen.
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader

en van de Heer Jezus Christus.
g. Amen

De gemeente gaat weer zitten

Kyriegebed
Lied: Psalm 118: 8 'De steen, die door de tempelbouwers’
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste lezing: Zacharia 9:9-10
Lied: Psalm 118: 9 'Dit is de dag, die God deed rijzen’
Tweede lezing: Matteiis 21:1-11
Lied: 435: 2 en 3 ‘Rechtvaardigheid is zijn bestel’
Overdenking

Lied: 440: 1 en 4 ‘Ga, stillen in den lande’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten, gebed over de gaven en de
collecten

Kinderen komen binnen met de gemaakte palm-pasen-stokken

Slotlied (staande): Lied: 550: 1, 2 en 3 ‘Verheug u, gij dochter
van Sion’

Zegen
Wij groeten elkaar als gemeenteleden

Orgelspel

Bijbelteksten bij de overdenking:

Zacharia 9:9

Juich vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van
vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met
gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een
ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Hjj
zal de strijdwagens uit Efraim verjagen en de paarden uit
Jeruzalem, de oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede
stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van
zee tot zee, van de Rivier tot aan de einden van de aarde.

Matteiis 21:5

zZeg tegen vrouwe Sion. “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong
van een lastdier”.



