
 

 

Gezongen drempelgebed 
 
Geef mij de zekerheid 
dat het lijden dat mijn pad kruist  
en het kwaad dat in mijn hart huist,  
mij niet van uw liefde scheidt.  
 
Geef mij een moedig hart  
om mijn barsten te gebruiken, 
dat uw grootheid kan ontluiken 
waar ik kwetsbaar ben en zwak. 
 
Geef mij uw vreugde weer, 
til mij op uit diepe dalen, 
maak mij stil als ik blijf malen, 
breng mijn lach terug, o Heer. 
 
Refr (1x solo, 1x gemeente):  
Uw goedheid houdt niet op  
waar mijn geluk eens stopt.  
Door alle tijden heen  
is dat mijn hoop alleen. 
 
Geef mij een sterke wil 
om mij steeds met U te voeden 
en te kiezen voor het goede, 
ook al kost mij dat soms veel.  
 
Geef mij weer nieuwe kracht  
om mijn zorgen te verdragen, 
voor vandaag en alle dagen. 
U hebt alles al volbracht. 
 
Geef mij een vast geloof, 
zelfs wanneer de dood zal toeslaan, 
zal zij aan mijn deur voorbijgaan,  
want U doet wat U belooft 

 
Refr 2x allen 
 

 

O U D E   K E R K   R IJ S W IJ K 

 
Zondag 8 maart om 10.00 uur 

                     Derde zondag van de 40dagentijd: zondag Oculi 
 

    Voorganger:        ds. Sifra Baayen 
 

Cantor-organist: Henny Heikens  
m.m.v. Pieter Lugtigheid, hobo en Klaas Aantjes, bariton 
  
Er is zowel crèche als kindernevendienst in deze dienst 



 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied (staande) 326:1,3, 4 ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 
 
Bemoediging en groet: 
 

v. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft,  
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
   en van de Heer Jezus Christus.  
g. Amen 

                    De gemeente gaat weer zitten 
 
Gezongen drempelgebed (z.o.z.) 
 
Kyriegebed, afgesloten met 301k  ‘Kyrie eleison’ 
 
Koffermoment & kinderlied: ‘Is je deur nog op slot’, hierna gaan de 
kinderen naar de kindernevendienst. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Genesis 3:1-13 
 
Psalm 121:1, 4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 
 
 
 
 
 
 

Tweede lezing: Johannes 4:5-30 
 
Lied 382:1, 2 ‘O alle gij dorstigen’ 

 
Overdenking 
 

     Aria: ’Ich lasse dich nicht’, van J.S. Bach, BWV 197a 
 

Ich lasse dich nicht               Ik laat U niet gaan 
Ich schliesse dich ein               Ik sluit U in mijn hart 
im Herzen 
durch Lieben & Glauben          in liefde en geloof 
Es soll dich, mein Licht            O, mijn licht 
noch Marter, noch Pein           noch marteling of pijn 
Ja, selber die Hölle                Zelfs de hel zelf 
nicht rauben.               kan mij niet van U roven. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging van de collecten, gebed over de gaven en 
de collecten 
 
Slotlied (staande): 416 ‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn’ 

 
Zegen  
 
Wij groeten elkaar 
 
Orgelspel 


