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Uit vuur en ijzer arr. Tom Overtoom

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwen oud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn,

om niemand weet hoe groot hoe klein, gezocht, gekend, verloren.

Om avond, en morgenland, om hier te zijn en overkant,
Om hand in een and’re hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.

Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,

om leven in lief en leed gaan mensen tot elkander.

OUDE KERK RIISWIJK

Zondag 11 januari om 10.00 uur
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Voorganger: ds. Sifra Baayen

Cantor-organist: Henny Heikens

Er is créche en kindernevendienst
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Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied (staande): Psalm 139b: 1, 2
‘Heer, U doorgrondt en kent mij’

Bemoediging en groet (gezongen):

vg:
gem:
vg:
gem:
vg:
gem:

De heer zal bij u zijn.

De Heer zal U bewaren.

Onze hulp in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen

De gemeente gaat weer zitten

De kinderen gaan naar de kindernevendienst, na ‘God kent jou
vanaf het begin’, zie kinderliederen PG Rijswijk

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Psalm 90

Lied 913:1, 2, 4 ‘Wat de toekomst brenge moge’

Tweede lezing: Mattels 3:13-17

Lied 642:1, 3, 5 Ik zeg het allen, dag Hij leeft’
Overdenking

Lied 908:1, 2, 3 'Ik heb U lief, o mijn beminde’

Afscheid ambtsdragers

Herbevestiging overige ambtsdragers

Voorstellen nieuwe ambtsdragers

Lied door cantorij ‘Uit vuur en ijzer’ Zzie achterzijde
Gelofte en zegen

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?

A: Ja, dat willen wij van harte!

Zegenlied voor ambtsdragers:

1 Vrede wens ik je toe.
Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met Zijn Liefde.
Vrede wens ik je toe.

2 Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn,
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten, dankgebed over de
gaven en de collecten

Slotlied (staande): Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen
Wij groeten elkaar

Orgelspel



