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Van Binnenuit is een folder van de Protestantse Gemeente Rijswijk. 
In deze folder vind je een overzicht van activiteiten die bedoeld zijn 
om ons als gemeente te vormen en toe te rusten. Soms gebeurt dat 
door samen na te denken over geloof en leven, soms juist door de 
kracht van ontmoeting en het omzien naar elkaar. 
We geloven dat we als mensen geroepen zijn om te leven tot eer 
van God. In het dagelijks leven, in de wereld om ons heen, en in 
verbondenheid met elkaar.  
Deze activiteiten willen daarbij helpen: om te groeien in geloof, om 
elkaar te bemoedigen, en om als christen je weg te vinden in deze 
tijd. 
Van harte welkom om mee te doen! 
 
De locatie van de meeste activiteiten is:  
de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 of 
de Oude Kerk, Herenstraat 62b.  
 
Een aantal activiteiten vindt bij mensen thuis plaats. 
Nog meer aanbod? Dat is best mogelijk. 
U ziet het op de PGR-app of houd daarvoor het kerkblad in de gaten 
of kijk op de poster bij de kerken of ga naar de website: 
www.pgrijswijk.nl 

 
Toelichting bij de voor- en achterkant: 
Alfa (Α) is de eerste en omega (Ω) is de laatste letter van het Griekse 
alfabet. De uitdrukking betekent hetzelfde als ‘de eerste en de laatste’, 
oftewel God en Jezus staan aan ‘het begin en het einde’.  
Over de kleuren: 
 Geel: Gods heerlijkheid, vreugde, Jezus als licht van de wereld, blijdschap 
 Groen: Nieuwheid van het leven, groei en herstel 
 Blauw: Heilige Geest, levend Water. Alles wat Jezus deed op aarde deed 

Hij door de kracht van de Heilige Geest 

Welkom bij “Van Binnenuit  
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 Tafel voor 8, 22 april, 18.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur), bij Hans en 
Cora van den Berge, zie blz. 18 

 Diaconale Inspiratieavond, 4 april, van 19.30 tot 21.00 uur, in de 
Nieuwe Kerk, zie blz.19 

 Literatuurgroep, 7 januari, 11 februari, 18 maart, 22 april, 27 mei, van 
20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 28 

 Kring 3.0, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, om 
20.00 uur, bij deelnemers thuis, zie blz. 29 

 Buig niet: leeskring, 15 april, 22 april, om 20.00 uur, in de Oude Kerk, zie 
blz. 23 

 Buig niet: interview met Ad van Nieuwpoort, 20 mei, om 20.00 uur, in 
de Oude Kerk, zie blz. 23 

 
Activiteiten op donderdag: 
 Ochtendgebed, elke donderdagochtend, van 9.15 tot 9.45 uur, in de 

Nieuwe Kerk, zie blz. 10 
 Koffie met inhoud, elke donderdagochtend, van 10.00 tot 11.30 uur, in 

de Nieuwe Kerk, zie blz. 12 
 40-dagen-tijd in de vingers krijgen, 12 maart, om 20.00 uur, in de 

Nieuwe Kerk, zie blz. 22 
 
Activiteit op vrijdag: 
 Kindercatechese, 27 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 

16.00 tot 17.00 uur, Nieuwe Kerk, zie blz. 6  
 Soos-avond voor jongeren, 30 januari, 27 maart, 29 mei, van 20.00 tot 

21.30 uur, deur open: 19.30 tot 22.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 8 
 
Activiteiten op zaterdag: 
 Oude kerk Open, elke zaterdag vanaf 4 april tot en met 26 september, 

van 11.00 tot 15.00 uur, zie blz. 13 
 Lezing ignatiaanse spiritualiteit, 17 januari, van 14.00 tot 17.00 uur, zie 

blz. 15 
 Tafel voor 8, 14 februari, 18.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur), bij Suus de 

Wilde, zie blz. 18 
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Activiteiten op zondag: 
 Kerkdiensten, vieringen, Jeugdkerk, zie blz. 3 tot en met blz. 5, en blz. 7 
 Pannenkoekenkerk, eerste keer 18 januari, om 12.00 uur, Nieuwe Kerk, 

zie blz. 5 
 Jeugdkerk 2.0, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, van 

12.00 tot 13.30 uur, Nieuwe Kerk, blz. 9 
 Het verhaal vertelt, 12 april, van 15.00 tot 16.00 uur, in de Nieuwe Kerk, 

zie blz. 16 
 
Activiteiten op maandag: 
 Verdiepingskring, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 

15 juni, om 20.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 27 
 De Open Cirkel, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 

van 20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 26 
 
Activiteiten op dinsdag: 
 Crea-ochtenden, iedere dinsdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in de 

Oude Kerk, zie blz. 11 
 De Ontmoeting, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 

9 juni, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 14 
 Filmavond: L’histoire de Souleymane, 7 april, om 20.00 uur (inloop om 

19.45 uur), in de Nieuwe Kerk, zie blz.20 
 Lezing: Bonhoeffer: man van God en verzet, 21 april, om 20.00 uur, in 

de Nieuwe Kerk, zie blz.21 
 

Activiteit op de woensdag: 
 Filosofiegroep, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, van 10.00 

tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 25 
 Rouwkost, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, van 10.00 uur tot 

12.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz.24 
 Buurtdiners, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 

8 juli, 12 augustus, van 17.00 tot 19.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie 
blz. 17 

Overzicht van de activiteiten 
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Elke week om 10.00 uur is er een kerkdienst, in de Oude Kerk of in 
de Nieuwe Kerk. Informatie hierover staat op: www.pgrijswijk.nl  
De kerkdiensten zijn ook via “kerkdienstgemist” te volgen:  
voor de Oude Kerk:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1227-Oude-Kerk-Rijswijk-ZH  
en voor de Nieuwe Kerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1228-Nieuwe-Kerk-Rijswijk-ZH 
Tijdens de kerkdienst zijn de jongste kinderen tot de 
basisschoolleeftijd welkom op de crèche. 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondag nevendienst 
(zie blz. 4).  
Tieners hebben elke eerste en derde zondag hun eigen ‘Jeugdkerk’, 
tijdens de reguliere kerkdienst (zie blz. 7). 
Ouderen in woonzorgcentrum Steenvoorde (en andere 
belangstellenden) kunnen elke derde zondag van de maand om 
10.30 uur naar een kerkdienst in de Theaterzaal van Steenvoorde. 
In woonzorgcentrum Onderwatershof is in de Theaterzaal één keer 
in de twee weken een viering met voorganger en orgelbegeleiding 
en ook één keer in de twee weken is er een zgn. meezingviering. De 
vieringen beginnen om 14.30 uur. 
  

Kerkdiensten en vieringen op zondag  
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Tijdens de kerkdienst in de Oude 
Kerk en in de Nieuwe Kerk is er 
een programma voor de 
kinderen van de 
basisschoolleeftijd.  
Er is elke zondag buiten 
schoolvakanties nevendienst in 
de Protestantse Gemeente 
Rijswijk, en soms zijn er 
bijzondere projecten.  
Check voor het laatste nieuws 
even de website en/ of de kerkapp. 
Tijdens de kindernevendienst wordt er gebruik gemaakt van de 
methode Bijbelbasics: Een methode die 200 bijbelverhalen op een 
frisse manier vertelt en eigentijdse verwerkingsvormen aanbiedt.  
De leiding van de kindernevendienst heeft er weer zin in: van harte 
welkom dus!  
Mocht je zelf aan de slag willen als kinderleiding, meld je dan aan bij 
Andrea de Roo. 
 
 
  

Kindernevendienst  
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De dertigers en veertigers van de PGR komen samen in deze kring: 
vaak zitten we in de drukte van het leven met carrière, relatie, 
eventuele kinderen en nog veel meer. Een druk bestaan dus, waar 
we af en toe van op adem moeten komen. 
Het is goed om met elkaar af en toe even stil te staan en van 
gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt, zaken rondom het 
christelijk geloof. Meestal gebruiken we een boek als leidraad. Vanaf 
de zomer lezen we hoofdstukken uit het boek 'Jezus, waarom?' van 
Bas Ragas. We bespreken wat we van de gedachten uit het boek 
vinden en hoe we hier in het dagelijks leven mee omgaan. 
Hoor je (ongeveer) bij de doelgroep en wil je je aansluiten? Van 
harte welkom! 

 

Kring 3.0 
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In deze groep lezen en 
bespreken we gezamenlijk een 
boek.  
We lezen boeken uit een 
leeskoffer van de bibliotheek, 
dus je hoeft de boeken niet 
zelf aan te schaffen. De lijst 
van de te lezen boeken 
proberen we met inbreng van 
de leden samen te stellen.  
Vaak wordt er gekozen voor 
boeken van Nederlandse 

schrijvers en schrijfsters, maar er staan ook boeken uit andere 
landen op de lijst. Boeken, die we graag met elkaar zouden willen 
lezen. Het leuke is dat je op die manier boeken leest, die je zelf niet 
direct uit de bibliotheek zou meenemen.  
Op dit moment is er geen plaats, plaatsing op een wachtlijst is 
mogelijk. 
De literatuurgroep komt ongeveer één keer in de 5 weken op  
woensdagavond bijeen. 
Voorbereiding van de avond wordt door de deelnemers gedaan.  
De kosten zijn maximaal €2,50 per keer voor de leeskoffer (inclusief 
een koekje en koffie/thee).   

Literatuurgroep 
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Zeg je kind en zeg je kerk in Rijswijk: dan denk je direct aan de 
pannenkoekenkerk. Pannenkoekenkerk is de kerkdienst met ouders 

en kinderen, en hij wordt meestal gehouden 
van 12 uur ’s middags tot half twee. 
Kinderen zijn van harte welkom om andere 
vriendjes mee te nemen. We beginnen met 
pannenkoeken eten en daarna luisteren we 
naar een levendig verteld bijbelverhaal. 
Daarna zijn er tafels, voor elke leeftijdsgroep 
van de basisschool is er wat wils. De 
kinderen verwerken daar het bijbelverhaal 
in spel, in woord of in knutsel. Daarna is er 
een spel voor alle leeftijden in de kerkzaal. 
We sluiten de middag af met de zegen. 
 
De pannenkoekenkerk is open voor alle 

kinderen van de basisschoolleeftijd. De aankondiging voor elke 
pannenkoekenkerk komt via de kerk-app, het kerkblad en de 
whatsappgroep “Kinderactiviteiten PGR”. Wil jij ook een uitnodiging 
krijgen voor de volgende keer: app je nummer aan ds. Sifra Baayen. 

  

Pannenkoekenkerk  
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Dit voorjaar organiseren we weer de kindercatechese voor kinderen 
van 7 t/m 12 jaar.  
De kindercatechese wordt gegeven door ds. Sifra Baayen en Andrea 
de Roo-Talsma.  
Er zijn 5 bijeenkomsten waarin we verschillende thema's met de 
kinderen bespreken. Dit kunnen thema's zijn over tradities in de 
kerk maar ook over dagelijkse dingen die nu spelen in de 
maatschappij en wat zegt de bijbel daar over. We sluiten elke 
bijeenkomst af met een spel. 
De voorbereiding hiervoor is al in volle gang. Deze 5 bijeenkomsten 
zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de 
Nieuwe kerk. 
Vindt je het leuk om hier aan mee te doen? Meld je dan aan bij 
Andrea de Roo-Talsma. 

 
  

Kindercatechese  
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In deze kring komen we bijeen om verder te groeien in het geloof. 
Elke maand komen we een keer bij elkaar en gaan we in op een 
bepaald bijbelboek.  
We lezen ter voorbereiding een stukje uit het boek Bijbel in 1 dag of 
kijken het Youtube-filmpje van de Bible Project over het betreffende 
bijbelboek. Dit leidt vaak tot interessante vragen en gesprekken over 
God en geweld, geloof en trouw, Gods stem verstaan, en goed 
onderscheiden.  
Mocht je willen aanhaken, van harte welkom. Neem daarvoor 
contact op met ds. Sifra Baayen. 
De Verdiepingsavonden vallen meestal op de derde maandag van de 
maand, en de eerstvolgende avond is 19 januari, in het jeugdhonk 
van de Nieuwe Kerk. We hebben het dan over de psalmen.  
Scan de QR-code voor het filmpje over 
de psalmen in het kort, en je bent 
helemaal klaar om aan te schuiven op 
19 januari. 
  

Verdiepingskring 
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De Open Cirkel is een gezellige, gespreks- en ontmoetingsgroep voor 
mensen vanaf ongeveer 50 jaar.  
De groep is oecumenisch: zowel protestanten als rooms-katholieken 
en ook mensen van buiten doen enthousiast mee.  
Op maandag 12 januari gaan we verder met het boek “Een God die 
in mijn gelooft”, geschreven door Claartje Kruijff. 
We komen maandelijks bij elkaar in de Nieuwe Kerk op de tweede 
maandagavond van de maand. 
 

 

  

Open cirkel 
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Elke eerste en derde zondag van de maand komen de jongeren, van 
12 tot en met 17 jaar, van onze kerk tijdens de reguliere kerkdienst 
samen in de jeugdkerk. Wij beginnen in de kerk, waar wij na het 
eerste nummer naar het jeugdhonk gaan.  

Het komende seizoen gaan wij 
ons verdiepen in de Bergrede.  
De jongeren worden gevraagd 
om vooraf al een stukje uit de 
Bijbel te lezen. Dan kunnen zij 
hier alvast over nadenken en 
vragen opschrijven die zij 
misschien hebben.  
Naast het bestuderen van de 
Bergrede, lezen wij dit jaar ook 

weer samen een boek. Dit jaar lezen wij het boek “Ode aan de 
Verliezer” van Alain Verheij. We doen dit 1x in de twee maanden. 
Het boek krijgen de jongeren van de jeugdkerk. 
Per bijeenkomst staat er in de agenda van de kerkapp groep 
“Jeugdkerk”, wat de jongeren voor die betreffende zondag mogen 
lezen. Daarnaast is het altijd prettig als de jongeren in de kerkapp 
aan kunnen geven of zij aanwezig zijn of niet.  
Het doel van de jeugdkerk is dat de jongeren zelf gaan nadenken 
over het geloof en wat zij belangrijk vinden in het leven en dat ze 
leren dit onder woorden te brengen. De jongeren zullen onder 
leiding van Geoffrey Vijverberg de Bijbel induiken! 

Jeugdkerk 
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Eens in de twee maanden is er een SOOS-avond voor jongeren 
tussen de 11 en 17 jaar. De jongeren komen dan op een informele 
manier bij elkaar om wat gezelligs te doen. Meestal is het op de 
laatste vrijdag van de oneven maand (dus januari, maart en mei. Zie 
de PGR-app: groep jeugdkerk voor de precieze datums).  
 

 
Soms heeft een SOOS-avond een christelijk tintje (denk aan 
Sirkelslag of PaasChallenge), maar meestal niet. Het is vooral een 
avond dat we lekker doen wat de jongeren willen. Het komend 
seizoen staan het moordspel en escaperoom (kaartspel) weer op de 
planning. Hiervoor worden ook jongeren van andere kerken 
uitgenodigd.  
En er komt waarschijnlijk een filmavond. Wanneer dat is, is nog even 
geheim, maar het is al wel te vinden in de kerkapp. 
De avonden zijn van 20.00 tot 21.30 uur, maar de deuren zijn open 
van 19.30 tot 22.00 uur. Vaak zijn de jongeren al om 19.30 gezellig 
aanwezig en beginnen zij meteen met een spelletje Ligretto of Uno.  
Tijdens de avond zijn er verschillende versnaperingen aanwezig, die 
de jongeren gewoon kunnen pakken. Aan deze avonden zijn geen 
kosten verbonden.  

Soos-avond voor jongeren (11-17 jaar) 
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“Filosofie is ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te 
zien”.(Daan Roovers) 
De filosofiegroep begint 7 januari weer. 
In de afgelopen tijd hebben we een aantal filosofen uit het boek  
“Filosofen van deze tijd” (Maarten Doorman en Helen Pot (ed) 
Prometheus 2018) onder de loep genomen. 
In de komende periode gaan we hiermee verder. 

Een van de deelnemers bereidt de 
te behandelen filosoof voor en 
formuleert een aantal stellingen die 
als basis dient voor de bespreking. 
 
De volgende bijeenkomsten in 2026 
staan gepland: 
7 januari, 4 februari, 4 maart, 
1 april en 6 mei 
 
 
  

Filosofie 
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Bijeenkomsten met lotgenoten die (enigszins) recent een dierbare 
hebben verloren. Spreken met rouwgenoten die verdriet voelen en 
daar mee om willen leren gaan. 

 ‘Verdriet overleven heeft meer te maken 
met herinneringen dan met vergeten. 
Rouw wordt te vaak gezien als iets dat je 
moet overkomen en verwerken, terwijl de 
nadruk moet liggen op de relatie die 
blijft. Een persoon waarvan je hebt 
gehouden blijft altijd deel van je leven’   
 
 

“Als je verdriet mag delen wordt het draaglijker”(Manu Keirse).  
 
Een dierbare verliezen aan de dood is ingrijpend. Het leven is voor 
altijd anders, wie of wat helpt je hierbij? Hoe ga je verder? Rouw(en) 
is een zoektocht. 
Komend seizoen worden er vier keer bijeenkomsten georganiseerd 
om met elkaar te delen wat rouw(en) doet en hoe je verder in je 
rouw kunt komen. Er is ruimte voor maximaal 10 personen. 
 
Deze bijenkomsten staan onder leiding van pastor Maaike Bal en 
Arjen van der Ende. 

Rouwkost 
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De jeugdkerk 2.0 is bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 25 jaar. 
Wij beginnen jeugdkerk 2.0 met samen te lunchen (tosti's). op de 
eerste zondag van de maand in de Nieuwe Kerk, van 12.00-13.30, 
heel soms wijken wij van dit ritme af (dit wordt van te voren 
aangegeven). 
Tijdens de jeugdkerk 2.0 lezen wij de boeken Een “Hemels 
Koninkrijk” van Age Romkes én “De zaaier, de koning en de 
erfgenaam” van Bart van Nes. Met deze boeken zullen wij het 
evangelie van Matteüs verkennen en 
kijken wat het ons wil vertellen.  
Mocht je interesse hebben om mee te 
doen, laat het dan Geoffrey 
Vijverberg of Annette Zandee-
Brouwer weten: je krijgt dan van hen 
de boeken. In de kerkapp, “Groep 
jeugdkerk 2.0”, kun je het leesrooster 
vinden.  
Wij stellen het op prijs als je van tevoren laat weten of je komt. Dit 
in verband met het doen van de boodschappen voor de lunch. Bij 
vragen spreek ons vooral aan. 
 

  

Jeugdkerk 2.0 
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Begin de dag samen met ons in gebed. Elke donderdag ben je 
welkom in De Nieuwe Kerk voor het ochtendgebed. We bidden 
samen voor de noden van onze kerk, de diaconale nood in Rijswijk 
en alles wat er in ons hart leeft. We komen ongeveer een half uur 
bijeen rondom Jezus met stilte, een Bijbellezing, muziek en gebed. 
Als inspiratie gebruiken we het boek Bid Luister Leef.  
Zoals een deelnemer het verwoordt: “Het is zo fijn om de dag zo te 
beginnen, met een gezamenlijk gebed.” 
Of je nu wekelijks aanwezig kunt zijn of af en toe, iedereen is 
welkom. Kom langs, ervaar rust en verbondenheid en start je dag 
met een moment van inspiratie en aandacht voor elkaar. 

Ochtendgebed 
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Als je dit jaar een theologisch boek wil lezen, kies 
dan voor dit actuele en handzame boekje van ds. 
Ad van Nieuwpoort: ‘Buig niet, bijbels tegengif 
voor nu.’ In dit boekje kijkt hij naar het 
bijbelboek Daniël als verzetsliteratuur: net als in 
onze tijd maakten grote stemmen de dienst uit in 
de maatschappij en werd de waarheid geregeld 
verbogen. Daniël en zijn vrienden worden in 
dienst genomen door de heersers van het 
Babylonische en Perzische rijk, maar zij blijven 
hun eigen stem en gewoonten houden. ‘Buig 
niet’ laat zien hoe een actuele herlezing van 
aloude Bijbelverhalen kan helpen om mentaal weerbaar te worden. 
Ruud Poortier organiseert dit voorjaar twee avonden voor de lezers 
van dit boekje om met elkaar in leeskring-setting met elkaar in 
gesprek te gaan. Want gouden beelden, zoals in Daniël 3, worden nu 
niet meer letterlijk aanbeden, maar elke tijd kent zijn eigen afgoden. 
Het is goed om al pratend te ontdekken hoe wij als mens ons eigen 
pad in Gods licht kunnen aanhouden. 
Op 20 mei komt Ad van Nieuwpoort langs in de Oude Kerk van 
Rijswijk. Op deze avond interviewt ds. Sifra Baayen Ad van 
Nieuwpoort met de vragen die voortkomen uit de leeskring en 
meer. Lees het boekje alvast en/of de bespreking ervan in het 
kerkblad van 31 oktober jl. 

Leesavonden rond ‘Buig niet’ 
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In de tijd tot Pasen (de 40-dagentijd) worden we eraan herinnerd 
dat Jezus Christus heeft geleden voor ons. Hij stond op voor Pilatus 
om de waarheid te vertellen, of de wereld daar nou op zat te 
wachten of niet. We weten misschien met ons verstand wat Jezus 
deed, maar we kunnen er niet bij met ons hart.  
We gaan met een creatieve werkvorm aan de slag om iets met deze 
40-dagentijd te doen: Eerst lezen we een stuk uit de Bijbel over 
Jezus’ laatste dagen. We nemen kaarsen en we decoreren ze met 
gekleurde was. Dit vraagt geen ervaring met handvaardigheid, dit 
kun je ook als iemand met twee linkerhanden doen.  

Zo kun je de 40-dagentijd een beetje 
uit je hoofd en in je hart en in je 
vingers krijgen. Er zijn geen 
materiaalkosten aan verbonden.  
  

40-dagentijd in de vingers krijgen 
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Op iedere dinsdagochtend bent u van harte 
welkom van 10.00 tot 12.00 uur in de Oude 
Kerk. 
U kunt ieder moment binnen lopen; het is 
geen probleem als u later binnenkomt of 
eerder weg wilt.  
De deelnemers mogen zelf kiezen wat ze op 
deze ochtenden willen doen.  
 

 
Er kan gehaakt, gebreid worden of wat 
u maar wilt.  
Het is gezellig om samen, creatief bezig 
te zijn.  
Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
Elfriede Vijverman. 
 

  

Crea-club van de Oude Kerk 
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Iedere donderdagochtend is iedereen van harte welkom in De 
Nieuwe Kerk voor Koffie met Inhoud. Het is een gezellige 
bijeenkomst voor mensen van binnen en buiten onze 
kerkgemeenschap. We genieten samen van een kopje koffie, goede 
gesprekken en een open, vriendelijke sfeer.  
Er is altijd wel iemand die iets lekkers meeneemt, en nieuwe 
gezichten worden van harte begroet. Sommige bezoekers komen al 
jarenlang, anderen lopen spontaan binnen. Sommigen zijn er elke 
week, anderen af en toe. Iedereen is welkom en kan aansluiten op 
de manier die bij hem of haar past. 
Elk seizoen sluiten we een ochtend af 
met een gezamenlijke lunch en in de 
zomer zelfs met een barbecue.  
Voor het voorjaar staat de volgende 
lunch gepland: 
Paaslunch, donderdag 26 maart 2026 
 
  

Koffie met inhoud 
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Vlak voor onze eigen bevrijdingsdag, staan 
we stil bij Bonhoeffer. Deze Duitse theoloog 
ontdekte in de Verenigde Staten bij de Afro-
Amerikanen wat vrijheid betekende en wat 
voor waakzaamheid die vrijheid vraagt.  
Hij kwam terug in het Duitsland van de 
jaren dertig en zag daar het nationaal-
socialisme aan de macht komen. Dat 
maakte hem actief in het verzet tegen de 
kerk die nazi-ideologie accepteerde. 
Hij leidde ondergronds theologen en 
predikanten op om zich te blijven verzetten 
tegen die alomtegenwoordige ideologie. 
Uiteindelijk besloot hij mee te doen aan een 
complot om Hitler te vermoorden. Eén van de laatste 
executiebevelen van Hitler was bestemd voor Bonhoeffer en de 
zijnen: Hij stierf 9 april 1945.  
Bonhoeffer liet boeken en brieven na, onder andere over ethiek. De 
Open Cirkel heeft zich het afgelopen jaar verdiept in Bonhoeffers 
ethiek.  
Op 21 april zal ds Sifra Baayen vertellen over zijn leven en over zijn 
theologie, met name zijn ethiek, en zijn verzet tegen het nazi-
gedachtegoed. De mensen van de Open Cirkel leidden het gesprek 
en de vragen.  
  

Bonhoeffer: man van God en van verzet 
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In november keken we met de filmliefhebbers naar ‘Childrens’ Act, 
waarover we nog fijn hebben nagepraat.  
Door het film-team worden boeiende films gekozen, die tot 
nadenken stemmen en uitnodigen tot gesprek. De volgende 
filmavond is L’histoire de Souleymane.  

Na een gevaarlijke reis uit Guinee is Souleymane in Parijs beland, 
waar hij als maaltijdbezorger de kost verdient. Maar zonder de juiste 
papieren is zijn bestaan behoorlijk onzeker. Met een zorgvuldig 
ingestudeerd maar onwaar verhaal (‘l’histoire’) hoopt Souleymane 
zijn kans op legalisering te vergroten. Over twee dagen wacht het 
allesbeslissende gesprek met de immigratiedienst. Zal hij eindelijk 
ontsnappen aan de illegaliteit? 
Het gezegde luidt: onbekend maakt onbemind. Mooi dat we via 
films ons kunnen inleven in het leven, de zorgen en uitdagingen van 
een ander mens. 
Na de film is er gelegenheid nog wat met elkaar te drinken en na te 
praten.  

Filmavond 
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Elke zaterdag van 4 april tot en met 26 september 2026 staan de 
deuren van de Oude Kerk voor u open. 

Wilt u iets meer van dit mooie gebouw 
weten, dan bent u van harte welkom van 
11.00 uur tot 15.00 uur. Een enthousiaste 
groep rondleiders vertelt dan desgewenst 
interessante verhalen over deze prachtige 
kerk.  
Komt u gerust eens binnen voor bezinning, 
een kaarsje aansteken of een goed 
gesprek.  
 
 

Het Reichner-orgel is een muzikaal juweeltje, maar ook een prachtig 
instrument om te zien in de Oude Kerk.   
Voor andere activiteiten in de kerk, kunt u altijd “de Weekagenda” 
op pagina 2 van het Nieuwsblad Rijswijk raadplegen.  
Komt u ook eens deze prachtige kerk op een zaterdag bezoeken? De 
toegang is gratis!  
Als u zelf graag op zaterdagen rondleidingen wilt geven, dan bent u 
van harte welkom bij het OKO-team. Wij hebben nog steeds 
vrijwilligers nodig. Het is leuk en dankbaar werk! 
U kunt inlichtingen vragen bij Greet Zonneveld. 
  

Oude Kerk Open 
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‘De Ontmoeting’ op dinsdagmiddag  is geliefd bij de ouderen van 
onze gemeente.   
Er komen ook mensen uit de buurt. Heel gezellig.  
Er zijn leuke activiteiten, zoals interessante presentaties; mogelijk 
vertonen we ook films en er worden spelletjes of quizzen gedaan.  
En natuurlijk gaan we elkaar ontmoeten!  
De middagen beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.  
Voor de periode van januari tot en met juni 2026 komen we bij 
elkaar op de tweede dinsdag van de maand.  
De datums zijn:  dinsdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 
12 mei en 9 juni. Het programma staat elke maand in het kerkblad 
en op de PGR-app.  
Kosten €2 per keer. Aanmelden niet nodig.  
Ook kunt u altijd om inlichtingen vragen. 
  

De Ontmoeting 
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Zet deze diaconale Inspiratieavond alvast 
in je agenda. 
Benieuwd wat diaconaal werk inhoudt? 
Op woensdag 4 februari 2026 
organiseren we een avond vol verhalen, 
inspiratie en persoonlijke ontmoetingen. 
Onder de titel “Dienen met Hart en 
Handen, Wat doet een diaken 
eigenlijk?” ontdekken we samen de 
kracht van zorg, aandacht en verbinding 

in onze gemeente en omgeving. 
Een centraal onderdeel van de avond is een gesprek met enkele 
diakenen. Zij delen hun ervaringen, vertellen wat hen raakt en laten 
zien hoe kleine momenten soms een groot verschil kunnen maken. 
Daarna is er gelegenheid om in kleine groepjes kort met elkaar in 
gesprek te gaan. Dit helpt om samen te ontdekken waar behoeften 
liggen in onze gemeente en wat ons persoonlijk raakt in omzien naar 
elkaar. 
De avond is bedoeld om te inspireren en inzicht te geven in 
diaconaal werk. Meer informatie volgt binnenkort via de kerkapp en 
in het kerkblad van januari. Er komt ook een online 
aanmeldformulier. 
  

Diaconale Inspiratieavond (dienen met Hart en Handen) 
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Kom je bij me eten? 
De tafel wordt gedekt voor 8 personen en een 
lekkere maaltijd wordt bereid!  
Heb je zin om aan te schuiven? 
De maaltijd begint om 18:00 uur, inloop vanaf 
17:00 uur. 
De avond wordt afgesloten met een kopje koffie /thee rond 20:00 
uur. 
Je bent welkom : 
bij Suus de Wilde op 14 februari en  
bij Hans en Cora van den Berge op 22 april.  
  

Tafel voor 8 
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Er zijn verschillende manieren om bij God stil te staan of om met 
God te wandelen in het dagelijks leven. Ignatius van Loyola was daar 
vele eeuwen geleden ook al mee bezig. Hij was ervan overtuigd dat 
je God kunt vinden in alle facetten van het leven. Dat betekent dat 
alles, van liefdesrelaties tot vriendschap en van geluk tot lijden – 
alles – onderdeel is van het geestelijk leven. Als we God willen 
ontdekken in ons leven, moeten we de tijd nemen om Hem te  

zoeken in ons leven. Dat betekent stilvallen, je af en toe eens  
terugtrekken uit de drukte van het moderne leven en luisteren naar 
de stem van God. Deze spiritualiteit wordt de ignatiaanse 
spiritualiteit genoemd. Op zaterdagmiddag 17 januari nemen Aukje 
en Hans Verwijs ons mee in deze traditie, en geven ons handvaten 
mee om thuis ook eens deze geestelijke oefeningen toe te passen.  
  

Proeven aan de ignatiaanse spiritualiteit 
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Ben je benieuwd naar nieuwe inzichten door te praten over Bijbelse 
thema’s of alleen maar door het luisteren naar een verhaal uit de 
Bijbel? Dan is een bijeenkomst van Het verhaal vertelt... wellicht iets 
voor jou. 
Deze vinden plaats in de Nieuwe Kerk in een informele en open 
sfeer onder leiding van Maaike Bal of Sifra Baayen op een 
zondagmiddag enkele keren per jaar. 
Het is een kleinschalige bijeenkomst over verschillende 
onderwerpen, waarbij je verrassende perspectieven kunt ontdekken 
en je ook de kans krijgt om je eigen gedachten te delen.  
Of je nu met een nieuwsgierige blik wilt kijken, luisteren of actief 
wilt deelnemen, deze bijeenkomst biedt ruimte voor iedereen uit de 
kerk of uit de buurt.  
Naast de kerstbijeenkomsten van ‘Het verhaalt vertelt...’ op 
kerstavond zijn we afgelopen oktober gestart met een bijeenkomst 
over 'engelen'. 

De volgende bijeenkomst staat gepland 
in het voorjaar op 12 april 2026. Dat is 
de zondag na Pasen en het thema is 
dan ook: 'Het verhaal vertelt...over 
nieuw leven' met medewerking van 
pastor Maaike Bal. 
 
  

Het verhaal vertelt…over nieuw leven 
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Elke tweede woensdag van de maand is er in De Nieuwe Kerk een 
buurtdiner van 17.00 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom, buurt mag 
ruim worden opgevat, ook als je wat verder weg woont. We 
ontvangen een mooie mix van mensen, jong en oud, alleen of 
samen, met uiteenlopende achtergronden. Dat maakt de sfeer 
warm en de ontmoetingen waardevol. Kinderen zijn uiteraard van 
harte welkom. Elke maand genieten 
we van een verrassingsmenu, bereid 
door verschillende koks. We gaan 
met elkaar in gesprek over een 
thema dat bijdraagt aan verbinding 
en verdieping. 
De volgende datums zijn: 
14 januari, 11 februari, 11 maart, 
8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli en 
12 augustus 
  

Buurtdiner 


