
                   
Lied 125 ( liedboek 1973) 
O kom, o kom Immanuel,  Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, Zodat het looft Uw naam o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel.   

 
O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! 

 
O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! 

                          -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied (staande) Psalm 24: 1, 4 en 5  
                                       ‘De aarde en haar volheid zijn’  
Bemoediging en groet: 

v. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft,  

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g. en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

   en van de Heer Jezus Christus.  

g. Amen                          De gemeente gaat weer zitten 
 
Kyriegebed, afgesloten met lied 299e ‘Heer ontferm u’ 
                                     I door de vrouwen   II door de mannen 
Lied 274: 1, 2 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
Adventslied, ‘Welkom bij de Koning’ Tekst: Leonie van den Berg 
                                          Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’ 

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 

Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 

straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 
God dicht bij ons. 

 
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint. 

Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 

God dicht bij ons.  
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

 
          
 
          Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Jesaja 7:10-17 
 
Lied 473: 1, 2 en 3  ‘Er is een roos ontloken’  
 
Tweede lezing: Matteüs 1:18-25 
 
Lied 125; 1, 3, 5 ‘O kom, o kom, Immanuel’ (Liedboek 
1973)                          Zie de tekst op de achterzijde 
 
Overdenking 
 
Bereite dich, Zion" (BWV 248) een aria van Bach uit het    
                                                  Weihnachtsoratorium  

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,  
den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen! 

Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen, 
eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben! 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging van de collecten, dankgebed over de gaven 
en de collecten 
 
Slotlied (staande): Lied 441:1, 6 en 10  
                                                ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 
Zegen, gemeente zingt tot slot: 

                                        
Wij groeten elkaar 
 

          Orgelspel 


