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 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;  
                er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;  
                  er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,  
                    maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.  
 
 

VOORBEREIDING 
  
Orgel: preludium 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst.   
Stilte 
De kaarsen worden aangestoken door de diaken:  
 De ouderling spreekt de tekst:  

“Licht der wereld, vernieuw ons.”  
 

Intochtslied 608:1 en 3 ‘De steppe zal bloeien’ 
 
Groet en bemoediging  

vg:  Onze hulp en onze verwachting 
a:  is van God onze Heer. 
vg:  Hij die alles maakte, 
a:  laat niet los wat Hij begon. 

         vg:  Genade en vrede van God de Vader, 
 door Jezus Zijn Zoon, Immanuël,  
 Hij woont met Zijn Geest in ons. 

 
Drempelgebed  
         vg:  Almachtige God, 

a:  voor U liggen alle harten open, 
vg:  alle verlangens zijn U bekend 
a:  en geen geheim is voor U verborgen. 
vg:  Vergeef ons wat wij misdeden,  
a: En wat voor goeds wij nalieten. 

          ... gebedsstilte ... 
         vg:  Zuiver wat er in ons hart omgaat 

a:  door de ingeving van uw Heilige Geest, 
vg:  zodat wij U van harte liefhebben 
a:  en grootmaken uw heilige Naam. Amen. 

 
Lied 217: 1 en 4 ‘De dag gaat open’ 
 
 
  
 



 

 

kyriegebed afgesloten met 
  

 
 
Gloria Lied 771: 1 en 3 ‘Ik weet van een stad die komen zal’ (Lied van de maand) 
  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Koffermoment 
 
Kinderlied Lied 218: 1 en 5 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 
 
Eerste lezing 1 Korintiërs 12: 4-11 
 
Lied 360: 1 en 3 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’ 
  
Tweede lezing I Korintiërs 12: 12-27 
 
Acclamatie gezongen: 339a ‘U komt de lof toe’ 
   
Uitleg en verkondiging 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
Lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’ (5x) 
 
Naar voren roepen scheidende ambtsdragers – Ine van der Ree en Hugo Elbers 
 
Woord van dank - Koos van Helden 
 
Blijvende belofte 
 
Naar voren komt de aantredend ambtsdrager: Jan-Willem Hokken 
Antwoord van voorzitter 
 
Intro over het waarom van ambtsdragers 
 
Gelofte en bevestiging 
 
Zegen 
 



 

 

V:  De ambtsdrager keert zich tot de gemeente.  
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling 
Wilt u hem in uw midden ontvangen 
en hem hooghouden in hun ambt? 

A: Ja, dat willen wij van harte! 
V:  Dan zingen wij voor hen en met hen het zegenlied.  
 
Zegenlied 
 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 
Ambtsdragers gaan op de kerkenraadsbanken zitten. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil, gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
Toelichting 
Dankgebed bij de gaven 
 
Slotlied:  Lied 216: 1 - 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’  
 
Zegen 
Allen:  

 
 
 
Orgel: Postludium 


