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Orde van dienst Nieuwe Kerk Rijswijk, zondag 2 nov 2025 
Voorgangers: Maaike Bal, ds. Sifra Baayen 
Cantorij Nieuwe Kerk o.l.v. 
cantor-organist: Philip Meijer 
 
  

VOORBEREIDING 
Orgel: Preludium 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Stilte 

De kaarsen worden aangestoken door de diaken 
De ouderling spreekt de tekst: “Licht van Christus in ons midden” 

Intochtslied (staande): Psalm 33: 2 (cantorij) en 8 (allen) 
  - Zing al wie leeft van Gods genade 

Groet en bemoediging 
Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A:  die hemel en aarde geschapen heeft. 
Vg:  Genade en vrede voor u van God onze Vader,  
  door onze Heer Jezus Christus,  
  in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
A:  Amen. 

Drempellied 286: 1, 2 en 3 - Waar de mensen dwalen in het donker 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Heilige Geest 

Kinderkoffer 

Kinderlied: Is je deur nog op slot? 

Bloemschikking bij de dienst 

Bijbellezing: Hebreeën 11, 1-16 

Lied 728: 1, 2 en 3 - De heiligen ons voorgegaan 
Verzen cantorij, Refreinen allen 

Uitleg en verkondiging 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Cantorij (solo Wil Pors en Marco Nijdam): “De mensen die we missen” 
Tekst: zie laatste pagina van deze Liturgie… 

Inleiding gedachtenis 

Lied 158b - Een schoot van ontferming 

Namen noemen 
Bij elke naam steekt één van de kinderen een kaarsje aan 
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Lied 730:1, 2, 3 en extra vers 4 

Vers 4:  Heer, wil ook mijn trooster wezen 
draag mij, ken mij, zie mij aan. 
Wees er om mijn ziel te lezen 
in de lichtglans van uw naam. 
Voed mij met herinneringen, 
leer mij reizen door de pijn, 
zo vertrouw ik: in uw Liefde 

   zal geen mens vergeten zijn. 

Gelegenheid voor zelf kaarsen aansteken 

 

 

Zang tijdens het kaarsen aansteken: 
Lied 103e  Bless the Lord (cantorij) 
Lied 900  Nada te turbe  (cantorij) 
Lied 117d  Laudate omnes gentes (gemeente zingt, terwijl de 
  cantorijleden zelf kaarsjes kunnen aansteken) 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 
Toelichting (door de diaken bij de tafel) 
(Inzameling na afloop in mandjes bij de uitgang) 
Dankgebed bij de gaven (door de diaken) 

Slotlied 725:1, 2 en 4 - Gij boden rond Gods troon 

Zegen 
Allen:  

 
 
Orgel: Postludium 
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De mensen die we missen 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

  
Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith. 
Muziek: James MacMillan, Adrian Roest. © 2022 Stichting Sela Music 
 
 
 


