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Team van pastores in Rijswijk 
 

ds. Sifra Baayen, sifrabaayen@pgrijswijk.nl 
 
Maaike Bal - Plomp, pastoraal medewerker,  
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Inzameling van gaven 
Via bankrekening NL90 INGB 0669 4102 41  
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk 
 
Informatie 
Voor telefoonnummers en meer informatie:  
zie het Kerkblad (onder ‘pastorale secties’)  
en www.pgrijswijk.nl 
 
Van Binnenuit 
Het programma en de folder van Van Binnenuit 
vindt u op www.pgrijswijk.nl onder ‘activiteiten’ 
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O U D E   K E R K   R IJ S W IJ K 

 
                    Zondag 14 april 2024 om 10.00 uur 
      Derde Paaszondag, of ook: 
  ‘Misericordia Domini’ (de barmhartigheid van de Heer) 
 
    Voorganger: ds Kees G. Zwart 
 

Cantor-organist: Henny Heikens 
Mezzo-sopraan:  Annette Sonnenberg 
Ouderling:  Nettie Verduijn  
Diaken:  Leendert Verzijden 
Lector:   Hieke Colen - van Til 
   Rob Kerkdijk 
KND:   Gerdien Nijhof 
Jeugdkerk:  Geoffrey Vijverberg 
Crèche  Sareh Lashkari 
Welkom:  Elfriede Vijverman 
Kerk-tv:  Huibert van Eijsden 
Koster:  Johan Harsveld 
 

 
                     de liturgische kleur is wit 
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Preludium  
 

Welkom en mededelingen (door ouderling) 

 
Morgenlied Lied 648  -  ‘Zing halleluja, hemel en aarde’ 
 
Votum, bemoediging en groet 

vg Wij zijn hier samen 

 in de naam van de Vader 
 en de Zoon en de heilige Geest 

 
vg Onze hulp is de Naam van de Heer 

gem DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

vg Vrede voor u allen 

gem VREDE OOK VOOR U 
vg Vrede voor heel onze wereld 

gem VREDE VOOR ALLE MENSEN 
vg Vrede in je hart 

gem JA, VREDE IN ONS HUIS 

 
De gemeente gaat weer zitten 

 
Kyrie & Gloria Lied 299-e 

 

Gebed van de zondag 
vg … (gebed) 

 Door Christus, de opgestane Heer 
gem AMEN 

 
Om er in te komen… 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Brieflezing 1 Johannes 1,1-7 
‘je weg gaan in het duister/in het licht’ 
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Antwoordpsalm   Psalm 68 in een vrije samenstelling 
vertaling refrein en aria: Pieter Oussoren, ‘Voor de liefste  
een lofzang’; vertaling versen: Cor Groen 
muziek: Georg F. Händel, Henny Heikens 
refrein: Psalm 68 vers 20 
 
Refrein  

voorzanger, allen herhalen: 

 

Psalm 68, bij vers 1-7 
vg Mensen vaardig in het recht 

 mensen vaardig in het onrecht – 

 staat God op  
 dan is hij als vuur  

 en smelten onrechtvaardigen als was 
 staat God op 

 dat is hij als vuur 

 en laait in rechtigvaardigen pure vreugde op 
 

 Wie Gode weerstand biedt 
 zaait als in uitgedroogde grond –  

 kansloos, zinloos – 

 en raakt verloren 
 Wie Gode zingt  

 laat de steppe bloeien – 
 wat een plezier, zo goed, zo mooi - 

 en wordt gevonden en beschermd 
 

Refrein   allen: 
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Psalm 68, bij vers 8-26 
vg Nooit zullen we het vergeten:  

toen, daar bij de berg in de Sinaï, middenin de woestijn 

daar: de verschijning van de Eeuwige! 
een ontzagwekkend vuur – 

de hitte van Gods heiligheid 
het puur van Gods enthousiasme dat uitzuivert. 

Het wekte ontzag, daar, toen, 

en nog steeds werkt dat door. 
Groots is het 

groter dan de uitstraling van welke machthebber ook. 
Gods heiligheid is de bron van ons heil, 

is de zin van onze vrijheid; 
het is die kracht  

die ons over de grens van alle soorten dood heen tilt. 

  
Aria Thou art gone up on high 

uit: G.F. Händel, The Messaiah  
 

Thou art gone up on high,  

Thou hast led captivity captive,  
and received gifts for men;  

yea, even from Thine enemies,  
that the Lord God might dwell among them. 

 
vertaling: 

U steeg op ten hoogte, kerkerde gekerkerden in, 
vorderde gaven bij de mensen, 
ja, ook van wie eerst weerspannig waren, 
om daar te wonen, ENE, God! 
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Psalm 68, bij vers 27-36 

vg Loof de Ene je God, 
 bejubel zijn Naam, zijn Aanwezigheid 

 want hij is je oorsprong. 

 Zing voor de Ene, 
 juich aarde alom, zing voor de Heer. 

 Zeg het gewoon zoals het is: 
 dat je zijn majesteit erkent, 

 dat de macht van zijn liefde onmisbaar is. 
 Geprezen de Eeuwige! 

 

Refrein allen: 

 

Eerste evangelielezing      Johannes 1,1-4 en 14-18 

‘incarnatie: het woord is mens geworden’ 
 

Antwoordpsalm: Refrein Psalm 68  
 

     allen: 
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Tweede evangelielezing      Johannes 21,15-24 
‘Simon, houd je van Mij?’ en: ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ 
 
Acclamatie na de lezingen 
verkort-refrein uit Psalm 68 
 
          allen: 

 
Overdenking 
 
Het lied van de drie vragen   Lied 649 
‘O Heer, blijf toch niet vragen’ 
 
Gebeden 
dankgebed en voorbede, stille gebeden en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
 
Musica pecuniae: 
Aria ‘He shall feed his flock’, uit: G.F. Händel, The Messaiah 
 
He shall feed his flock like 
A shepherd 
And He shall gather 
The lambs with his arm 
With his arm 
And carry them in his bosom 
And gently lead those  

That are with young 
And gently lead those 
And gently lead those 
That are with young 
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Gebed over de gaven 

 

Slotlied Lied 754 
‘Liefde Gods die elk beminnen… te boven gaat’ 
 
Zegen 

gem    AMEN (gezongen) 

 
Wij groeten elkaar 

 
Postludium 

 

 
  

 
 

 


